
Voorwoord 
Jooow JV’s 

Een nieuw scoutsjaar staat voor de deur, en dat betekent weer een heleboel avontuur, plezier en 
vriendschap! Onze groep is opnieuw een jaartje ouder geworden: de 1ste jaars zijn doorgegroeid 
naar de 2de jaars en de 2de jaars zetten met trots de stap naar hun laatste jaar als 3de jaars. Er 

komen ook nog eens derde jaar welpen bij dus zullen we met veel zijn voor leuke zondagen. 
Samen vormen we een hechte bende die elke zondag opnieuw klaarstaat om er iets 

onvergetelijks van te maken. 

Zoals altijd kijken we uit naar uitdagende activiteiten, gezellige momenten rond het vuur en 
natuurlijk de vele kansen om samen te groeien. Met zoveel enthousiasme in de groep belooft dit 

scoutsjaar er eentje te worden vol onvergetelijke herinneringen en echte scoutssfeer. Wij hebben 
er alvast enorm veel zin in – en jullie hopelijk ook! 

 

Er zijn ook nieuwe leiders die we mogen verwelkomen om er weer een onvergetelijk scouts jaar 
van te maken. En dit zijn, tromgeroffel … Freek, Jasper, Aäron en joshua 

 

Jammer genoeg wil dit ook zeggen dat er een aantal leiders zullen vertrekken en dat zijn, Sam en 
Luka 

 

 Er zullen elke zondag zotte activiteiten klaar staan met als kers op de taart een grandioos kamp 
op het einde van het jaar. Dat zal door gaan van 11 juli tot 21 juli. 

 

We hopen dat jullie er evenveel zin in hebben als ons en we jullie elke zondag zien verschijnen in 
perfect uniform om 14 uur! 

 

Stevige linker 

 

De JV-leiding 

 

  



En de leiders van dit jaar zijn……. 

 
Joow gasten, 

Mijn naam is Jarne, jullie nieuwe leider. Ik woon in 

Rupelmonde en ik ben 20 jaar oud. 

Dit wordt het derde jaar dat ik leiding geef. 

Mijn totem is bruin-zwarte scherpzinnige kongoni.  

Ik ben al drie jaar jullie leider bij de JV’s en ken jullie allemaal 

heel goed. Dus zullen we er weer een super plezant jaar van 

maken. 

Mijn hobbies zijn programmeren, spelletjes spelen ( zowel 

bordspellen als online spellen), nutteloze projecten maken 

maar ik doe ook wel eens graag wat actieve dingen zoals 

wandelen, fietsen en klimmen. 

Ik kijk er mega hard naar uit om dit jaar terug aan jullie leiding te geven. 

Stevige linker,  

Jarne 

 

 

 

 

 

 

 

  



Jooooow gasten, 
Ik ben Aäron, jullie nieuwe leider dit jaar. Ik ben 18 jaar en woon in 
Repmond city. Mijn totem is donkergroen-zwarte bedaarde oribi. Dit wordt 
mijn eerste jaar dat ik leiding geef, en ik heb er echt super veel zin in. 

In mijn vrije tijd doe ik aan kickbox, maar ik ben ook graag creatief bezig 
met van alles en nog wat. Ik studeer elektromechanica en steek ook graag 
wat tijd in houtbewerking en tuinieren.  

Bij de scouts geniet ik vooral van kampvuurmomenten en de vettige, vuile 
spelen waar iedereen helemaal in opgaat. 

Ik kijk er superhard naar uit om samen met jullie dit jaar zot te maken. 
Tot snel, stevige linker 
Aäron 

 

Juuuw manne, 

Mijn naam is Jasper en  ik word voor mijn eerste jaar jullie leiding. 

Ik woon in Rupelmonde, ik ben 17 jaar en ik word 18 op 20 november. 

Mijn totem is Geel-zwarte Aimabele Roek. 

Ik heb niet echt hobby’s buiten de scouts maar soms doe ik wel wat 
fitness bij mij thuis en ik hou ervan om met vrienden buiten te gaan of 
te gaan feesten. 

Ik heb 1 jongere zus die in de Chiro van Rupelmonde zit. 

Ik kijk er enorm naar uit om een heel jaar leiding aan jullie te geven en 
hopelijk nog langer! 

Stevige linker, 

Jasper 

 

 

Hey, ik ben Joshua!  

In oktober mag ik eindelijk 18 kaarsjes uitblazen  

Ik ben gek op sport – stilzitten is niks voor mij.  

Samen met jullie wil ik lachen, spelen en nieuwe dingen ontdekken.  

Ik heb er superveel zin in om jullie leiding te zijn en er een knaljaar van te 
maken! 

 



Uniform 
Hieronder kan je een voorbeeld bekijken van een perfect scoutshemd. Leden krijgen elk jaar een 

jaarkenteken om op hun uniform te naaien. Het is niet verplicht om dit jaarteken op dezelfde 
plaats te naaien zoals afgebeeld staat op het scoutshemd onderaan. Iedereen krijgt ook een 

patrouillelintje dat normaal onder de naad van de rechtermouw van het hemd moet hangen. Wie 
zijn hemd wil aanvullen met andere kentekens zoals bvb. Een Franse Lelie of een takkenteken 

kan ook bij de ondervermelde winkels terecht. Een uniform bij de jong - verkenners bestaat uit:  

-Het scoutshemd 

-Scouts T shirt 

-Geel/zwarte scoutsdas 

-Donkergroene korte scoutsbroek 

-scouts trui  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Maandprogramma 
 

Zondag 7 september:  

Het is eindelijk zo ver! Het is Overgang! 

Zondag 14 september: 

Het nieuwe jaar is begonnen dus dat betekent nieuwe leden en leiding in de groep dus om jullie 
beter te leren kennen gaan we kennismakingsspelletjes spelen 

Neem zeker een centje voor een vieruurtje mee 

Zondag 21 september: 

Vandaag gaan we op verplaatsing het is bosspel! 

meenemen: fiets en een centje voor een vieruurtje 

Zondag 28 september: 

Om al eens op te frissen gaan we Technieken Vergadering doen! 

Wat neem je mee: Goed verstand en een centje voor een vieruurtje 

Zondag 5 oktober: 

Het zijn Sjonnygames vandaag dus trek jullie stoerste kleren aan! 

Wat neem je mee: Sjonny kleren, je das en een centje voor een vieruurtje 

Zondag 12 oktober: 

Laat zien wat jullie kunnen met Een Tegen Allen! 

Neem zeker een centje voor een vieruurtje mee 

17-18-19 oktober: 

Jawel we gaan op patrouille weekend! 

De info wat je moet meenemen volgt nog 

Zondag 26 oktober: 

Begin maar al kaart te lezen want het is dropping! 

Wat neem je mee: Goede stapschoenen en centjes voor een vieruurtje 

Zondag 2 november: 

we gaan griezelen, trek je engste verkleedkleren aan het is Kook/Halloween vergadering 
meebrengen : centje voor een vieruurtje, scoutsdas en kookgerief 

 



Zondag 9 november: 

Het zijn beenharde pleinspellekes! 

Neem zeker een centje voor een vieruurtje mee 

Zondag 16 november: 

Jaja we gaan zwemmen! 

Neem allemaal jullie zwemgerief mee en een centje voor een vieruurtje. 

Zondag 23 november: 

geen scouts wegens onze pallieteravond. Inschrijven is de boodschap!!!! 

(Spijtig) 

Vrijdag 30 november: 

voor sommige onder ons zijn de examens van start gegaan. 

vanaf vandaag is het op vrijdag vergadering en vandaag doen we  

pleinspellekes uit de oude doos! 

Neem zeker een centje voor een vieruurtje mee 

Vrijdag 5 december: 

Wie wint er goud op onze olympische winterspelen? 

Neem zeker een centje voor een vieruurtje mee 

Vrijdag 14 december: 

vandaag gaan we zien wie het beste kan ontwijken, 

we gaan het grote tennisbal spel doen! 

Neem zeker een centje voor een vieruurtje mee 

Zaterdag 20 december: 

Het is bijna kerstavond dus wij gaan een kerstfeestje doen 

De info over het kerstfeestje komt nog 

 

 

 

 

 

 

 



Leute en wist je datjes 
Het is wit en staat in de hoek. 

 

Een gestrafte frigo 

 

Stel: je bent aan het rijden. Naast je is een ravijn en aan je andere kant een legerbus met een 

kwaadaardige baby aan het stuur. Boven je vliegt een vliegtuig, voor je rijdt een tank en in je 

achteruitkijkspiegel zie je een brandweerwagen. Wat doe je? 

 

De flosh pakken. 

 

Het is rood en valt van de tafel? 

 

Een kersenschudding 

 

Wat is de voornaam van E.T.? 

 

Jodela 

Waarom kan je een muis niet melken? 

Omdat er geen emmer onder past 

 

  



Wist je dat?… 
 

…dit het eerste wist-je-datje van het nieuwe jaar is?  

…dit betekent dat er een nieuw jaarthema is? 

…het nieuwe jaarthema “scoutentiek” is? 

…dit gaat over contant zoeken met de roots van scouting? 

…jullie ook altijd nieuwe vriendjes mogen meenemen naar de Scouts?  

…we binnenkort weer bij jullie langskomen?  

…je ook altijd kan leren trommelen? 

…dit iedere zondag om 13:30 is?  

…Dit super leuk is? 

…de scouts ook super toffe evenementen organiseert?  

… 1 hier van repmond rock is? 

… we hopen dat jullie hier allemaal naar toe zijn geweest?  

… jullie ook zeker naar de pallieteravond moeten komen?  

… hier heel lekker eten wordt gemaakt?  

… het dus echt wel de moeite waard is? 

… wij ook koercafé terug organiseren dit jaar? 

…dit op 9 mei is? 

… dat jullie nog veel tijd hebben om jullie garçon-skills te oefenen? 

… dat dit super tof is om te doen?  

…er binnenkort een super tof patrouilleweekend op komst is?  

…Dit weekend doorgaat van 17 tot 19 oktober? 

…we hier super toffe spelletjes gaan spelen?  

…hier ook de patrouilles verdeeld worden?  

…jullie hier ook dan een dierennaam voor mogen zoeken?  

…er ook een toffe kreet bij hoort? 

…jullie dit dan mogen roepen op het einde van elke zondag? 

…dit het laatste wist je datje was? 

 



…dit niet waar was? 

 …er ook nieuwe 1ste jaars bij zijn?  

…ze heel veel gaan leren van de 2e en 3e jaars?  

…Jullie dit jaar 5 leiders hebben? 

…Leider Bjakke bij de JV’s blijft?  

…Er 4 nieuwe bijkomt? 

…dit leider Freek, Jasper, Aäron en Joshua zijn is? 

…we dan helaas afscheid moeten nemen van Sam en Luka?  

…je ze nog iedere zondag kan zien? 

…de leiding altijd gelijk heeft? 

…dit een belangrijke regel is? 

… het bijna tijd is om deze wist-je-datjes af te ronden?  

… we jullie elke zondag willen zien om er topzondagen van te maken! 

…mijn inspiratie nu echt op is?  

…dit het voorlaatste wist-je-datjes is? 

… dit het laatste wist-je-datje is? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lidgeld 
Lidgeld voor een heel scoutsjaar bedraagt €55.                                          

Het lidgeld mag je storten op rekeningnummer BE87 8601 1802 1494, 
met als mededeling de naam van het lid.  

                                                                                                  
  Graag zouden we jullie vragen dit ten laatste 16 oktober over te 

schrijven. 
 
 

Neem zeker ook centjes mee om iets te kopen tijdens het vieruurtje 
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